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Editoriaal

Waarde lezers,

Opnieuw is een jaar voorbijgegleden, en komen we een stukje
dichter bij dat eens zo magisch klinkende jaar 2000.

Dit laatste nummer van de veertiende jaargang is naar gewoonte
afgewerkt nd de Algemene Vergadering.

Die periode betekent voor mij echter twee bijzonder drukke
weken, en dit jaar is daar nog eens een reorganisatie thuis
bovenop gekomen, waardoor ik u -met mijn welgemeende
excuses- dit nummer pas met enige weken vertraging kan
aanbieden.

Eigenlijk gaat het hier om een struktureel probleem, dat slechts
kan worden opgelost door het laatste nummer vroeger af te
werken, een heel eind v66r de Algemene Vergadering. Waardoor
mogelijke relevante opmerkingen vanwege de leden, geuit tijdens
deze Vergadering, nict meer aan bod zouden kunnen komen in
het tijdschrift.

Hierover zal ik bij het Bestuur ten rade gaan.

Tenslotte nog een bijzondere wens voor 1996. Ik hoop dat dit
Jaar voor de vele getalenteerde planten- en tuinliefhebbers onder u
de doorbraak kan betekenen van een van uw andere talenten, met
name het schrijversschap !

Mijn voorraadmap met artikels is opnieuw zeer dun aan het
worden, en uw hulp bij het vullen van dit onmisbare instrument
zal bijzonder worden gewaardeerd.

e

Met de beste groeten van uw redakteur,



Hel en verdoemenis !

Ingrid VERDEGEM
Duffelstraat 12, 9890 Gavere

Helleborus of Nieskruid in al zijn vormen is een modeplant
geworden, maar in de praktijk blijkt hij nogal wat last te
bezorgen.

Voor al wie met Helleborus niger, orienitalis, corsicus, etc.
sukkelt, zichier het ("een" is correcter) geheim !

Op verweg de meeste plaatsen in Viaanderen bevat de grond
absoluut onvoldoende kalk. En dat is maar het halve probleem.
De grond mag ook nog eens niet te nat of te droog zijn.

Als eerste maatregel wanneer de plant gaal treuren kan men
oppervlakkig bekalken met een soeplepel of twee mergelkalk
per plant (bevat ook de nodige spore-elementen) opdat hij zou
overleven tot het geschikte moment voor verplanting is
aangebroken. Deze maatregel laat meestal al na een maand
resultaten zien. Een sukkelende plant richt zich op en maakt
nieuwe bladeren.

Intussen maakt men de plaats van bestemming klaar. Men neme
een behoorlijke hoeveelheid grove dolomiet (juist, dat witte
grint dat tegenwoordig zo populair is bij tuinaanleggers) en
mengt dat in een verhouding van 1/4 tot 1/3 onder de aarde tot
op een diepte van 30 cm.

Het voordeel is drievoudig. De drainage verbetert, de steen 1s
poreus en houdt in droge periodes vocht vast om het geleidelijk
af te geven en zorgt dus voor het microklimaat rondom de plant,
en bovendien staat het langzaam gedoseerd de nodige kalk af.
De grond van de plantsite kan niet, zoals dat bij overbekalking
wel het geval is, weer snel naar zijn oorspronkelijke zure staat
terugkeren. U zult zien dat in deze omstandigheden een
halfbeschaduwde standplaats niet nodig is.

Voor wie niet over dolomiet beschikt : alle kalksteen is goed.
Balegemse bijvoorbeeld, of zelfs van die hele oude metselspecie
met kalk. Breng geen kalksteen mee van Cap Blanc Nez, die is
te zout, en om dezelfde reden zijn gemalen zeeschelpjes ook af
te raden.




Fig. 1. Stinkend nieskruid, Helleborus foetidus
A : bloeiende plant. B : blad van stengelbasis. C : deel
van een bloemgestel. D : bloem, overlangse doorsnede.
E: nectarbakje. F: dric halfvergrocide stampers. G : drie
hallvergrocide deelvruchten. H : zaad.



Nu kan in de late zomer de pati¢nt verplant worden.

Waarom de late zomer ? Wel, dan is het nog niet te nat, de
bloemknoppen Kunnen nog beter tegen een stoolje, en er is
voldoende tijd om in de nog warme grond in te worlelen voor de
winter.

In tegenstelling tot wat men normaal zou doen : trap de plant
niet aan met de voet, want dan vermaal je de wortels tussen het
grint. Aangieten, maar alleen tijdens drogend weer, is beter.
Indien dit goed verloopt, zal u zien dat ook de zwarle
vlekkenziekte tot het verleden behoort.

En dan nog een Helleborus-tip. Overal kan men lezen dat deze
plant dankbaar is voor mulchen met verteerde paardemest. Bij
mij resulteerde een naief geloof in het gedrukte woord in de
dood door rotting van acht van negen zorgvuldig gekoesterde
zaailingen van Helleborus niger. De reden is dat de mulch de
wortelkroon niet mag bedekken of zelfs maar raken. Blijf dus
met wat dan ook in een wijde kring om de plant.

Succes !

Helleborus in de Plantentuin

Rotstuin, Balkan H. multifidus subsp. multifidus
H. cyclophyllus

Rotstuin, Alpen . niger (Kerstroos)

Parasolden, border . lividus subsp. lividus
. lividus subsp. corsicus
Systematiek Dicotylen . viridis (Wrangwortel)

. lividus subsp. corsicus

niger

. foetidus (Stinkend nieskruid)
. purpurascens

Medicinale planten . foetidus

L L ITIIIIZ I T

Ingangsgebouw . onentalis hybriden



Poétische muzen in het Hemelrijk

L. HAVIK
Plantentuin

Jongens, jongens wat hebben we nu weer beleefd. Inderdaad,
toen we door een gordijn van tule glipten, stonden we eensklaps
in een irre€el echt sprookjesbos. Lange lenig zwiepende takken
heten ons, hoffelijk doorbuigend, welkom en vezelden ons,
terwijl we erlangs schoven, een gedicht in het oor.

In dit betoverende Eden, beplant met allerlei vreemdsoortige
gewassen hoog en laag ontmoetten we, ho wonder, een
vrouwelijke Druide. Geschoeid met lederhouten klompen,
heerlijke warme wollen sokken om de voet, getooid met een
biezonder doordacht kapsel waarin héél kundig een enkele
zilveren draad (of waren het er twee) gesponnen zat, en
bovendien gedrapeerd in een elegante tot aan de enkels reikeénde
jurk, schreed zij ons tegemoet.

Uren lang heeft zij ons in de ban gehouden, zoals alleen Circe dat
kon, het ene gedicht al mooier dan het andere gratievol
declamerend.

Als je hoort wispelen : " CAMELIA ... TOT IN UW DIEPSTE
KELK BEGEERLIJK ", dan moet je al een kraan van een kerel
zijn om daar onverstoord bij te blijven. Wie voelt nog ... " HOE
ZOU HET MET ONZE ESDOORN ZIJN ? " nazinderen.

Velen laafden zich aan deze klatcrende fontein van pure
voordrachtkunst.

We hingen aan haar lippen - figuurlijk natuurlijk - alhoewel !

Het gewaagde verhaal - of was het ook een gedicht - over [reules
die zich hulden in naaldsmalle wilgenblaadjes is ons natuurlijk
ontgaan.

We hebben ons als het ware uit deze magie van het woord moeten
losrukken.

Als je ooit de naam BIE WOUTERS hoort uitspreken, sluit dan
even de ogen en je ziet wat je niet ziet, een vrouw... fantastisch.

6



Het cafetaria was echt gezellig, maar dit kon ons niet beletten dat
we de boterhammetjes doorgeslokt hebben (zonder kauwen), en
de aldus gewonnen tijd gebruikt om behoedzaam de wondertuin
terug in le sluipen, om er nogmaals in volle overgave van het
mysterieuze te genieten.

Mark kuierde dromerig langs de oevers van de met walerlelies,
lisdodden, riet en varens (ho ja die varens, herinnert u zich ...)
getooide vijver.

Toen hij echter even door het rimpelloze wateroppervlak keek
stond hij plots, totaal verrast, oog in oog met Narcisius himself.

Er moet hier nog meer tovenarij in 't spel geweest zijn, want hoe
kan je anders expliqueren dat Koen, een pientere jongen, fideel
gevolgd door een paar bosnymfen en ecen oude knar, totaal
verloren liep in een amper twee handdoeken en een stropdas
groot bos.

Na een lange omzwerving en veel speurwerk kon hij zijn
gezelschap in veiligheid brengen en aansluiten bij de andere
reisgenoten die geduldig ('t kan ook anders geweest zijn) op de
reeds verlorengewaanden zaten te wachten.

Toen dus allen weer samen waren en de eerste commolies een
beetje weggeebd, werd de reis verder gezet, de fabelachtige tuin
achterlatend.

Na een tijdje rijden kieperde de overvolle bus ons af op een plaats
met de voorspellende naam, je zult het geloven of niet,
"HEMELRIJK".

We vielen van de ene verbazing in de andere. Van sprookjes naar
de hemel (op aarde dan nog wel) en dat allemaal op éénzelfde
dag... "Nou, nou...", zei Siebe Jans-Oostwoud uit Friesland,
"Hoe bestaat hel".

HEMELRIJK, een honderd en tien hectare groot privee domein,
deed nochtans zijn naam alle eer aan - voor zover we ons dat
kunnen voorstellen. Het wemelde er van bomen, struiken,
bloemen en planten, de ene nog zeldzamer dan de andere.



De eigenares van het uitgestrekte domein leidde ons in hoogst
eigen persoon rond, en gaf in alle beminnelijkheid en eenvoud het
bewijs van haar deskundigheid inzake kennis van de natuur.

Paul -onze bescheiden Professor- trok grote ogen open en
worstelde verwoed met soms duivelse benamingen, maar de

kernspreuk indachtig, "LUCTOR ET EMERGOQO" kreeg hij
tenslotte alles onder de knie.

Maar wij leken, wat doen we met een naam als
"KOELREUTERIA PANICULATA" om eens iets te zeggen en
doe 7o maar voort.

Weet je wat een "ATHROTAXIS SELAGINOIDES" is ? Wij ook
niet, of toch !

Beste Vrienden van de Plantentuin, hier stoppen we ermee.

Onze zintuigen werden danig op proef gesteld. We wisten niet
waar eerst kijken, de kleurschakeringen rolden aan onze ogen
voorbij, we hoorden het lied van de wind, we proefden de reeds
rijpe bessen en namen de heerlijke geuren van het langzaam
kerende jaargetijde in ons op.

Het was een prachtdag, om niet viug of nooit e vergeten.

Kortom we zijn er nog steeds van aan 't bekomen.

OEF !




De historie van de botanische lochting

Petrus MISDACH
Gentsche Biologische Kring
Ledeganxtracte 35, 9000 Ghent

Op een schone morgen, zo ongeveer zes maanden her, was ik
geheel alleen gezeten op het tederlijk zacht gazon onzer
plantentuin, ter zijde van dic mooie, brede vijver, wiens water
danste van huppelend en jagend gewrocl. Parende kikkers
bekoorden mij met een liederlijk gezang, dat het wijdopen
luchtruim vulde van jeugd en wellust, en de zon was toentijds
trouw, negeerde de vroegle met een zomerse, strelende warmte
die reikte tot in de donkerste diepten van mijn verdeemoedigde
ziel. De kruidentuin asemde, zo ver men het indenken kon. De
grond en het water geurden, en aldra zwelde het wijde gebeuren
van de ruimte aan met zijn honderden geluiden tot een volle
schionheid die diep in mijn wezen cen ongeraden strijdlust
ontroert, die mijn hart week maakt, en mijn verbolgen lijf één met
al wat strijd en leeft.

Doch allengs verscheen het duistere najaar, met kille winden en
gure regendroppen, ¢n bracht mij tot rede, de illusies verbrijzeld,
verbannen tot de wereld der fluwelen geheimen van de nacht. De
plantentuin was niel waarlijk zo mooi ! Hij (zij ?) 1s ziek en
geteisterd, met woekerkruid dat over de lege aarde slingert, waar
eens de praal ener zeldzaam bloeistel prijkte met ontieglijk oude
naambordjes, door de bijlende vorst van barsten gezegend.

De drie nevenseen gerezen, machtige kasten, die statig met hun
glanzend dak naar het wolkendek reiken. Zij dagen de wereld
uit, maar hun grootsheid moest weldra uit zijn voegen treden en
de vrucht van de edele arbeid blijft uit, daar het lover sneller
groeit, bloeit en ster(t dan dat het kan tn onze ellendigste
verbeelding.
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Bij dit aanzicht kreeg ik de daver op het lijf, en in mijn
aandoening wilde ik Gods genade afbedelen ter wille van deze
heerlijkheid die thans op barstens stond. Docht, ik had schoon
bidden en prevelen tot onze hemelse Zaligmaker, in Zijn
ondoorgrondelijke licfde zond Hij ons geen miraculeuze
beternissen.

Het problema vereiste een gewichtiger inbreng van de aardse
mens, die toch beladen is van het bronstig bloed en de kracht des
levens, die immer het aanschijn van den aardkluit tergde. En toen
is de kiem uit het niets gesproten als het weerwoord van mijn
gedachten, de kiem van een idee dat de vergeten lochting moet
herschapen tot het zegevierende, groene hoeksken van de ganse
rijksacademische moedergrond.

Wijzelf, studenten, die de geneugten der losbandigheid met de
ernstige studie verzoenen, de koele, klare dag met de
mysterieuze, donkere nacht, en dus ook de goeden arbeid met de
humor en de onbedachte zangerigheid van ons bestaan, wij
moeten zelf al dat werk verlichten en de horizonten verbreden.

Daartoe verzoek 1k éénieder tot deelname aan de onvergolden
inspanning die we wekelijks (meestens de woensdag) zullen
volbrengen.

Teneinde dit geheel van bewoordingen van lezer te verzekeren,
maar tevens omdat ik mij iedermaal de lieve tijd moet ontveinzen,
heb ik thans volgende praktische regelingen herleid tot enkele
luchtige frasen die ondercen geschikt zijn, hetzij een schaamteloze
ontsiering voor een volle tekst, maar u vergeve het mij, daar het
neerpennen van zulks niet een enige opdracht is die op mijn
minzame schouders valt.

* Elke werkgelegenheid vangt aan om 14.00 h (of 9.00 h, zo het
voor de noen mocht gebeuren) met een samenkomst aan het
sekretariaat der plantkunde.

* Aldaar zal binnen korte tijd een berichtenbord gehangen
worden, ten voordele van de communicatie met mij en de
andere medewerkers. Elke gedachte die u door het hoofd
maalt en van algemeen nut placht te zijn, mag u daarop
bevestigen. Ook hang ik daar elke maandagnoen de taken
op voor de betreffende week.
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* Eénieder die medewerkt, wordt verzocht tot het aanspelden van
een naamkaartje, opdat personeelsleden u kunnen
onderscheiden en omdat u zo doende geldelijk bent
verzekerd voor schadeverwekkende gebeurlijkheden.

* De kaartjes en kuststofhoudertjes dienen aan 't eind van de
werkduur terugbezorgd te worden, gezien ze strafwaardig
duur verkocht worden, en dus in aantal beperkt zijn.

* Niemand aanziet een ander als dienstknecht of dienstmaagd.
Elkeen is een gelijke van uzelf.

* Tot slot verhelder ik, door opsomming der belangrijkste
toewijdingen, uw zicht op de omvang van onze taak :

- de ganse tuin inventariseren

- de cactussen ordenen (voor manhaftige lieden onder ons)
- de zaadkamer herschikken (meubilair)

- medewerken aan tentoonstellingen

- zo nodig, bezoekers begeleiden

Eindelijk wil ik nog met cen bondig maar hartelijk en dankbaar
slotwoord, de niet op eigenbaat bedachte rol van het GBK
onthullen, die zich gemoedelijk liet belasten met de onmijdbare
kosten, vereist om het experiment ten uitvoer te brengen. Dat de
Heer zich over hen ontferme.
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Ons 3e lustrum : 3 september 1995

L. HAVIK
Plantentuin

Allemaal goed en wel maar hoe krijg je zo'n epos onder de pen.
September 1995 is en blijft voor altijd in onze bovenkamer
gebeiteld.

Stel je voor ... maar 't is gewoon niet voor te stellen ... 114
smullers - wij zijn voor exacte cijfers - ondergebracht in een met
wuivende palmen versierd palmarium. Ganse rijen tafels gedekt
met hagelwitte kleden - dankzij het beste wasproduct - stonden
ongeduldig te wachten op de eerste disgenoten.

Vele delicate bloemstukjes, ontsproten uit de magische pollen van
een tovergodin, fleurden de maagdelijk blanke lakens op.

Maar vooraleer feecénhanden hun werk hadden voltooid, waren
sterke armen en dito knuisten van stoere binken - wie zei
Schwartzeneggers - druk in de weer geweest om de hele
santekraam van het ene eind naar het andere te versleuren, waar
alles vakkundig en stabiel werd aangerecht.

Weer anderen zijn komen aandraven met allerlei dorstlessende
vloeistoffen in onvoorstelbare hoeveelheden en bijhorende stapels
drinkgerei.

Van dringerei gesproken : vier koppels (twee vrouwen en twee
mannen) hebben 24 u - ietsje minder - aan de afwas gestaan. Na
dit slopend werk konden ze de aangeboden pint niet meer
opheffen. Van nog een koppel - hors-concours - wordt hier zelfs
geen gewag gemaaklt.

Iemand heeft de taak van foerageur op zich genomen. Met
waardering denken we aan de vrijwilligster terug die op geniepte
manier werd verleid om tenslotte alle stoelen van A tot Z netjes af
te wassen en ze bovendien nog keurig op hun respectievelijke
plaats te zetten.



De grootse feestelijkheden werden ingezet met een speech
gehouden door onze Voorzitter. Hij schudde daarbij een
toespraak uit de mouw waarbij Demosthenos er als het ware bij
zou verbleken. Alsof hij tegen de Noordzee moest oplornen
verkondigde hij met bronzen stem de lof van allen die hun
steentje hadden bijgedragen tot de stichting en welzijn van de
Vereniging. Ook diegenen die zich uitgesloofd hadden tot het
welslagen van het lustrumfeest bleven daarbij niet in de kou
Staan.

Daarop werd één van hun, Artemisia genaamd, vele lentes jong
en nog steeds kloek van leden, in de bloemen gezet als symbool
voor alle medewerkers.

Op dat eigenste moment gleed door het ijzeren hek, dat onze
plantentuin efficiént afsluit, een slee van een rijwiel.

Behendig gestuurd - of was het bestuurd - door een deskundige
hand, volgde het precies de aslijn van het in een brede bocht naar
rechts afdraaiende asfaltpad. Ter hoogte van de systematiek van
de Monocolylen dook het naar beneden om vervolgens een
haakse ruk van negentig graden naar links te maken. Even in de
remstangen knijpend kwam het toen pal precies v60r de ingang
van de Victoriaserre tot staan.

Alsof het zo "getimed" was steeg toen een furieus applaus op ten
teken dat de toespraak van de Voorzitter afgelopen was.

Geen één had in de gaten dat de behendige fietser niemand
minder was dan de burgervader van onze Trotse Stede. Maar
geen nood, dit protocolair incident werd meteen overeind
getrokken door de Voorzitter die aan de omstaanders een extra
applaus vroeg als dank voor zoveel majorale belangstelling.
Minuten lang galmde het handgeklap door het bos en over de
diverse perken.

Ter attentie van de Vnienden van de Plantentuin had Burgemeester
F. Beke een mooi boek meegebracht dat hij breed glimlachend
overhandigde.

Den portrettentrekker van dienst maakte vlug een paar unieke
kiekjes.. Hij had daarbij alle moeite om iedereen op een
minuscuul rechthoekje te krijgen. Een enkeling heelt er een
tennisarm aan overgehouden.
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Nadat al deze emotie was weggespoeld door middel van
overheerlijk zacht vloeiend vochtig nat, werd het de hoogste tijd
om aan de feestdis te gaan aanzitten. Toon Hermans indachtig
hebben we nergens aan-ge-zeten.

Een echt puik orkestje "The Other Men" genaamd bracht er de
stemming in. Het vergastte (met twee tees) het gezelschap op
exotisch klinkende Ierse folkdeuntjes die ongelooflijk veel bijval
oogstien.

Intussen was een festijn ontstaan van jewelste. Diskreet werd
hier en daar een brocksriem een gaatje en zelfs twee wijder
gemaakt, kwestie om wat ruimte te creéren.

Sommigen zagen in een spontane opwelling Breughel en zijn
kornuiten rondwaren.

Onvoorstelbare hoeveelheden proviand hebben hun uiteindelijke
bestemming bereikt. De ene bij kleine deftige hapjes, de andere
bij middel van een minihooivork al het lekkers naar binnen
werkend, het geheel overvloedig besprociend met de nodige
hoeveclheden godendrank.

Er werd gelachen, fijn gekeuveld, nieuwe banden gesmeed, en
allen lieten aan hun vreugde de vrije loop.

De gratis tombola ingericht met het stichtend doel ons ecn beetje
uit de rode cijfers te werken had een daverend succes. Het feit
dat steller dezes met een prijs ging lopen is daar waarschijnlijk
niet vreemd aan.

Meisjes, Meisjes, het moeten niet altijd jongens zijn, wat hebben
we genoten.

Kortom - de tijd vlicgt snel - het feest was véél le kort en alles
leek wel in een cogpink voorbij.

Geen nood echter, volgend jaar vieren we het vierde lustrum !

Tot dan ...
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Alzo sprak onze Voorzitter

Toespraak op 3 september 1995 van Prof. P. Van der Veken als
inleiding bij het 3e lustrum van de Vrienden van de Plantentuin.

Beste Vrienden van de Plantentuin, ik heet U allen hartelijk
welkom op deze bijeenkomst, die een novum is voor onze bijna
15-jarige Vereniging : de Vrienden van de Plantentuin tafelen - in
het unieke kader van de Plantentuin zelf - en dat voor de eerste
keer op deze schaal.

Een bijzonder welkom voor de Heer Burgemeester, Frank Beke.
Uw achtbare voorgangers, Temmerman en voordien Monsaert,
hebben onze Vereniging meermaals vereerd met hun
aanwezigheid. Maar U, Mijnheer Beke hebt een nog nauwere
band met de Plantentuin via Uw ooms : August Beke die v66r
Karel Otten de functie van hortulanus uitoefende, en Philemon
Beke die de carriere van amanuensis doorliep in de Planten-
fysiologie bij Prof. J. Maton. Wij stellen Uw aanwezigheid zeer

op prijs.

Deze bijeenkomst, beste Vrienden van de Plantentuin, 1s U
aangekondigd als een preludium tot de viering van "200 jaar
Plantentuin" in 1996-97 en ook ons derde lustrum, 15 jaar
Vrienden van de Plantentuin.

Einde 1980 kwam ene Marcel Plus, natuurgids, contacten leggen
in de Plantentuin om rondleidingen te geven, voorslel dat ik als
toenmalig directeur gretig aanvaardde en stimuleerde.

De kerngroep van gidsen in de Plantentuin, met M. Plus als
drijvende kracht, beschouwden zich aanvankelijk als een
"Werkgroep Plantentuin” van de Vereniging voor Milieu-educatie
in Oost-Vlaanderen (de "Natuurgidsen").

In februari 1981 werd gestart met "bijscholing" van deze
natuurgidsen en op zaterdag 7.2.1981 gaf ik een eerste
conferentie over "Plantentuinen, ontstaan, opdracht, werking".
Precies één jaar later, op 7.2.1982 werd op mijn voorstel
besloten om een feitelijke vereniging "Vrienden van de
Plantentuin" op te richten met als doel : "De Plantentuin van de
RUG beter bekend te maken bij het publiek, de kennis van en de
liefde voor de planten te bevorderen”.
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Dit doel zou nagestreefd worden door rondleidingen (maandelijks
en ook in de Gentse Feestweek), uitstappen, voordrachten,
cursussen, tentoonstellingen en een trimestrieel tijdschrift.

Al deze voorziene activiteiten werden vanaf 1982 ontplooid, en
vOOr het jaar om was telde de Vereniging meer dan 200 betalende
leden. Het eerste nummer verscheen, dankzij de inzet van M.
Plus, in december 1982. In 1986 liep het aantal leden op tot het
recordaantal van 640. Nadien bleef het schommelen rond 550.

Wij zijn dus vlug een behoorlijk grote vereniging geworden, die
ook standhoudt. Met de jaren is het aantal trouwe en steunende
leden geleidelijk gestegen, zodat we nu van een vaste kern mogen
spreken.
Wij zijn ook een actieve vereniging, die de laatste 15 jaar ten bate
van de Plantentuin en van de leden een grote bedrijvigheid aan de
dag legde.
In de Plantentuin organiseren de gidsen elke eerste zondag van de
maand gratis rondleidingen. U hebt het vanmorgen nog kunnen
meemaken.
In de Gentse Feestweek zijn ze heel de week in de weer voor het
goede doel : de plantenwereld beter leren kennen en waarderen.
Bezoeken aan andere tuinen, groot en klein, in binnen- en
buitenland werden georganiseerd naar :
- Plantentuinen : Meise, Antwerpen, Leuven, Utrecht, Beernem,
Dodoenstuin in Schilde
- Arboreta : Kalmthout (4x), Tervuren (2x), Waeslandia, Hof ter
Saksen, Mariemont bij Binche, Bokrijk, Planckendael,
Belmonte (Wageningen).
- Siertuinen : Koninklijke Serres te Laken
Tuinen van Arcen (Nederland)
Japanse Tuin in Hasselt
Rozentuinen in Kortrijk en Breivelde
- Particuliere tuinen van leden of kwekers
- Melle : Hogere Rijkstuinbouwschool
Station Sierplantenteelt
- Lokale excursies, met als vaste waarde de 1 mei-wandeling in
Leupegem o.l.v. Karel van Vossel; de Scheldevallei,
Leiestreek, Bloemenroute, Kalevallei (Vinderhoutem),
Paddestoelenzoektochten in het Leen en de Hutsepot,
Vlindertuin, ...
De lijst is niet volledig, maar m.i. wel indrukwekkend.
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Inrichten van cursussen :
- Ikebana : Mevr. Comhaire en Mevr. Van den Heuvel
- Bloemenschikken : Mevr. Comhaire en Dhr. Plus

Inrichten van voordrachten bij de jaarvergadering en daarbuiten :
- talrijke wintervoordrachten.

Inrichten van en medewerking aan tentoonstellingen in de
Plantentuin : Camellia-tentoonstelling, Begonia-,
Cactussen-, Orchideeén & Paddestoelententoonstellingen.
Bij deze tentoonstellingen en enkele andere gelegenheden
werden de dorstigen gelaafd in een cafetaria, en af en toe
zelfs de hongerigen gespijsd ter gelegenheid van diverse
paddestoelententoonstellingen.

Ik hoef U wel niet uit te leggen wat dit alles aan inzet heeft
gevraagd van de actieve leden, bestuursleden, gidsen, ijveraars,
medewerkers ?

Wij kunnen deze mensen niet genoeg bedanken voor hun
belangloze toewijding aan de Vereniging en de Plantentuin.
Speciaal wil ik toch nog wijzen op de beperkte groep van leden,
die in en voor de Plantentuin ook nog regelmatig matericel werk
verrichten n.a.v. tentoonstellingen, plantenkweek, regelmatig
tuinonderhoud.

En niemand zal het mij kwalijk nemen hoop ik, als ik dan toch
één naam wil noemen, van een dame die al 7 jaar lang week in
week uit in de serres meewerkt om ze presentabel en netjes te
houden : U kent ze allemaal, ouderdomsdeken en uitzonderlijk
actieve vriendin van de Plantentuin : Diane van Audenhove.
Omdat het nu niet mogelijk is alle voornoemde medewerkers hier
individueel te eren wil ik Diane symbolisch eren en in het
zonnetje zetten, om niet te zeggen als voorbeeld stellen. Uw
applaus graag en een bloemetje voor deze kranige vriendin van de
Plantentuin.

De inrichters van deze dag onder de codrdinatie van Henk
Leyseele wil ik graag ook expliciet bedanken.
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Beste Vrienden van de Plantentuin, de schets van de activiteiten
binnen de Vereniging is onvolledig, ongewild en onvermijdelijk.
Ik wil dus nog eens in globo en van harte iedereen bedanken die
zich voor de Vereniging heeft verdienstelijk gemaakt in de
afgelopen 15 jaar.

En ik betrek daarbij ook de tuiniers en hun leider, Ir. Karel Otten,
die de Plantentuin in stand houden in moeilijke omstandigheden.
Zonder hun basale activiteit zou onze Vereniging geen bestaans-
grond hebben. Graag een applaus ook voor hun werk en
toewijding.

Ik besluit mijn oratie met U allen én de Vereniging 't allerbeste te
wensen voor vandaag en voor de volgende 15 jaar. Als wij
verenigd blijven in vriendschap voor elkaar voor de Vereniging
en voor de Plantentuin is er nog een mooic toekomst.

Het zij zo, AMEN.
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Aktiviteiten voor 1996

Rondleidingen :
Elke eerste zondag van de maand : zie agenda
Thematische wandelingen (*)
Speciale wandelingen (¥)
Rondleidingen tijdens de Gentse Feesten (*)

Kursussen :
Ikebana cursus : zie p. 20-21
Bloemschikken rond het paasgebeuren (¥)
Bloemschikken rond het herfstgebeuren (¥)
Tentoonstellingen
Paddestoelententoonstelling (*)
Enkele tentoonstellingen georganiseerd door de
Plantentuin, met onze medewerking (¥)
Ultstappen
Zaterdag & zondag 11-12 mei : uitstap naar Wisley Garden
& Royal Botanic Gardens, Kew in Engeland, indien er
voldoende deelnemers zijn.

Juni : uitstap naar Marimont arboretum en eventueel
museum te Binche

Augustus : uitstap naar de watertuinen bij Waver.
September : boottocht op de Leie, als waardig einde van
ons derde lustrum !

Opruimingsaktie : zaterdag 30 maart

Plantenruildag : zondag 14 april

Jaarvergadening : zaterdag 14 december (*)

(*) Meer preciese gegevens zullen later verschijnen in het tijdschrift.
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Ikebana initiatie 1996

Gilberte COMHAIRE-NEYT
Hofmeierstraat 8, 9000 Gent

Vanaf het voorjaar 1996 geeft mevrouw Godelieve Van den
Heuvel uit Antwerpen een nieuwe reeks Ikebana lessen volgens
de OHARA-school. Deze lessenreeks is toegankelijk voor
beginners, maar ook zeer waardevol en meer aanvullend voor
leden die al kennis maakten met de Japanse bloemsierkunst.

De OHARA-school

Toen in 1868 de grenzen van Japan werden opengesteld voor de
Westerse wereld, werden alle kunstvormen hierdoor beinvloed.
Ikebana maakte hierop geen uitzondering.

Eeuwenlang stonden de formele, aan strenge regels gebonden
schikkingen symbool voor Ikebana. Door de invoer van planten
en bloemen, die groter en kleurrijker waren dan diegene die voor
de traditionele boeketten werden gebruikt, drong zich een nieuwe
manier van werken op.

Unshin Ohara ontwierp een nieuwe stijl, de Moribana. Als eerste
werkte hij in lage schalen op een bloemenprikker (Kenzan), wat
hem de mogelijkheid bood om breder uit te werken. Unshin
Ohara stichtte zijn school in 1895, en is de grondlegger van de
hedendaagse lkebena. Houn Ohara is de huidige grootmeester,
en leidt met artisticke bekwaamheid deze belangrijke school.

Godelieve Van den Heuvel

Ze kreeg haar opleiding van meester Yonezawa van de Seshu
Ryu school te Brugge. Ze behaalde in 1979 het diploma van
lerares aan deze klassieke school, ondernam verschillende
studiereizen naar Japan, volgde nascholing in diverse Europese
landen bij Japanse professoren. Sinds 1982 is zij leerling van de
moderne Ohara school te Parijs. In mei 1990 behaalde ze het
diploma van Meester 4de graad aan de Ohara school.



Om te starten wordt een reeks van 8 lessen gegeven a rato
van 2 lessen per dag. (10-12.30 u en 14-16 u).

Deze lessen gaan telkens door op donderdag in het welbekende
ingangsgebouw van het serrencomplex (ingang op de hoek van
de Ledeganckstraat en de Emile Clauslaan, de brede asfaltweg in
de Plantentuin volgen).

De eerste twee dagen zijn vastgelegd op donderdag 22 februar en
donderdag 14 maart, de overige twee dagen zullen in overleg met
de deelnemers worden bepaald.

Per les wordt 300 F aangerekend en iedere kursist zorgt zelf voor
bloemen en takken op aanduiding van de lerares. Voor de eerste
les zorgt de lerares zelf voor plantenmateriaal.

Wel moeten de kursisten zelf een lunchpakket meebrengen. Soep
en koffie is ter plaatse.

Inschrijven, zo snel mogelijk (aantal deelnemers is beperkt tot
10 personen), door storting of overschrijving van 8 x 300 F =
2.400 F op ons rekeningnummer 001 - 1192154 - 03, van De
Vrienden van de Plantentuin Gent, met vermelding IKEBANA
1996 beginners (en eventueel uw naam, indien verschillend

van de betalende persoon).

Betaling voor vrijdag 9 februan !

Nadien worden geen inschrijvingen meer aanvaard.
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Tweedaagse uitstap naar Wisley en Kew

Ferdinand COBBAUT
Willy Maststraat 51, 9032 Wondelgem

Het weekeinde van 11 en 12 mei zal voor veel Vrienden van de
Plantentuin, veel families en veel moeders een onvergetelijk
weekeinde worden. Dan zullen de Vrienden van de Plantentuin
zich naar overzeese gebieden begeven om daar de plantenpracht te
gaan bewonderen.

Zaterdag 11 mei vertrekken we vroeg vanuit Gent naar Calais.
Daar nemen we de Shuttle en komen nadien (wellicht) droog aan
te Engeland. We rijden verder met de bus naar de Wisley
Gardens, een eind buiten Londen, die we gedurende de namiddag
zullen bezocken.

's Avonds worden we naar een mooi en degelijk uitgerust hotel
gebracht. Daar nemen we warm avondmaal. Een rondrit of
wandeling in Londen zelf zit misschien ook in het arrangement
begrepen. Na een heerlijke nachtrust nemen we ontbijt in het
hotel.

De bus brengt ons dan naar de Royal Botanic Gardens te Kew
(ten zuidwesten van Londen), het Mekka van de plantentuinen.
Hier kan u een volledige week wandelen en nog steeds niet alles
gezien hebben. In deze buitengewone tuin zijn ook diverse
restaurants voorzien waar we kunnen eten. Vergeet alvast uw
Engels geld niet.

Op het einde van de namiddag vertrekken we dan met de bus naar
huis terug via hetzelfde traject maar dan wel in omgekeerde
richting.

Volgens ons wordt deze uitstap een super aanrader voor het hele
gezin.

De practische afspraken over vertrekuur en inschrijvingen volgen
in het tijdschriftnummer van maart. Nu al kunnen we zeggen dat
de prijs voor dit Botanisch weckeinde Londen zal liggen rond de
4000 F. U merkt het, dit wordt een koopje dat kan aangeboden
worden als prachtig geschenk voor moederdag.
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Lidgeld 1996

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering hebben een groot
aantal leden hun bijdrage voor 1996 reeds betaald. Onze beste
dank hiervoor !

Voor de andere leden hebben we in dit nummer een welbekend

overschrijvingsformulier bijgevoegd.

We hopen dat hierbij geen fouten zijn gemaakt. Als u reeds uw
bijdrage heeft betaald, en er is toch een overschrijvingsformulier
in uw nummer binnengeslopen, wil u ons dan aub hiervoor
verontschuldigen ...

Gewoon lid : 300 F
Beschermend lid : 500 F
Steunend lid : 1000 F

Te storten op onze bankrekening 001 - 1192154 - 03 met de
vermelding " lid 1995 ".
Wil u aub de naam en adres van het lid vermelden, indien

deze verschillend is van de betalende persoon. Beste dank !

De lidkaarten zullen met uw maartnummer van volgend jaar

worden opgestuurd.
In naam van het bestuur, de gidsen en de medewerkers van de

Vrienden van de Plantentuin wensen we aan al onze leden een

aangenaam, liefdevol, vreugdevol, vredig 1996.
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Agenda 1996

Februari

Zondag 04, om 10 u, aan de luifel in de Plantentuin.
Gratis rondleiding door de gidsengroep.

Donderdag 22, om 10 u, in het ingangsgebouw van de serres.
Ikebana-initiatie, eerste les.
Meer informatie op p. 20-21.

Maart

Zondag 03, om 10 u, aan de luifel in de Plantentuin.
Gratis rondleiding door de gidsengroep.

Donderdag 14, om 10 v, in het ingangsgebouw van de serres.
Ikebana-initiatie, tweede les.
Meer informatie op p. 20-21.

Zaterdag 30, om 9 u, aan de luifel in de Plantentuin.
Opruimingsaktie.
Meer informatie op p. 44.

April

Zondag 07, om 10 u, aan de luifel in de Plantentuin.
Gratis rondleiding door de gidsengroep.

Zondag 14, vanaf 9 u, in het peristylium van het hoofdgebouw.
Plantenruilbeurs.
Meer informatie op p. 45 en in het maartnummer.

Zaterdag 27, Plantentuin, serrecomplex.

Opening van de Orchideeéntentoonstelling.
Open t/m 05 mei.
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I: Agenda 1996

Mei

Zondag 05, om 10 u, aan de luifel in de Plantentuin.
Gratis rondleiding door de gidsengroep.

Zaterdag & zondag 11-12, tweedaagse naar Engeland. Bezoek
aan Wisley Gardens & Royal Botanic Gardens, Kew.
Meer informatie op p. 22 en in het maartnummer.
Woensdag 15, Plantentuin, serrecomplex.
Opening van de tentoonstelling over tropisch regenwoud.
Open t/m 15 juni.

Juni

Zondag 02, om 10 u, aan de luifel in de Plantentuin.
Gratis rondleiding door de. gidsengroep.

Op een nog te bepalen dag : ééndagsexcursie naar Mariemont.
Meer informatie in het maartnummer.
Juli

Zondag 07, om 10 u, aan de luifel in de Plantentuin.
Gratis rondleiding door de gidsengroep.

Week van de 21ste : Gentse Feesten.
Meer informatie in een later nummer.
Augustus

Zondag 04, om 10 u, aan de luifel in de Plantentuin.
Gratis rondleiding door de gidsengroep.

Op een nog te bepalen dag : excursie naar de watertuinen bij Waver.
Meer informatie in een later nummer.
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Agenda 1996

September

Zondag 01, om 10 u, aan de luifel in de Plantentuin.
Gratis rondleiding door de gidsengroep.

Op een nog te bepalen dag : boottocht op de Leie (met maaltijd ?).
Als afsluiter van ons derde lustrum ...
Meer informatie in een later nummer.

Zaterdag 28, Palmarium.

Opening van de Paddestoelententoonstelling.
Open t/m 04 oktober.

Oktober
Zondag 06, om 10 u, aan de luifel in de Plantentuin.
Gratis rondleiding door de gidsengroep.
November
Zondag 03, om 10 u, aan de luifel in de Plantentuin.
Gratis rondleiding door de gidsengroep.
December
Zaterdag 14, om 15 u, in Auditorium 4 van het peristylium.

Algemene ledenvergadering.
Meer informatie in een later nummer.
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Blikvangers in de Plantentuin

In deze rubrick worden de vermoedelijke blikvangers voor de
komende maanden opgenomen. "Vermoedelijke", omdat de bloei
en andere fenomenen zich elk jaar onvermijdelijk wel wat anders
manifesteren. Met name de blikvangers van 1992 zijn hier
weergegeven. ' _

In de Plantentuin zelf (op het informatiebord !) worden de
werkelijke blikvangers maand per maand op een genummerde
lijst gezet, met aanduiding op een grondplan van hun
respectievelijke ligging (en die lijsten kunnen behoorlijk
verschillen van wat u hier kan lezen).

Daarom : kom ze ter plaatse bekijken !

Op expliciete vraag van een aantal nicuwe leden is in dit nummer
opgenomen een lijst met mogelijke interessepunten voor een
winters bezock aan de Plantentuin.

De winter, meestal te algemeen voorgesteld als een "dood"
seizoen, biedt enige onvermoede juweeltjes aan de oplettende
bezoeker, die zich door de fijne geuren en kleuren kan laten
boeien.

Winterbloei

De komende wintermaanden zullen in de Plantentuin een aantal
planten gaan bloeien, maar niet elk jaar dezelfde, en niet precies
voorspelbaar wanneer.

De soorten die hierna worden opgesomd, bieden de beste kansen
tot het waarnemen van winterbloel.

Veel van deze bloemen geuren bijzonder sterk, sommige zoet,
andere eerder onaangenaam, maar in elk geval de moeite waard
om even te komen bekijken en besnuffelen !
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Winterbloei

1. Winterzoet, Chimonanthus praecox (Specerijstruikfamilie)
Een opmerkelijke verschijning : gele bloemen met een
roodbruin hart, en een sterke, zoet-geparfumeerde geur,
vooral goed waarneembaar bij windstil, zonnig weer.

2. Japanse Toverhazelaar, Hamamelis japonica
(Toverhazelaarfamilie)

Een oud en breed uvitgegroeid exemplaar bevindt zich in het
bosgedeelte, en toont elk jaar vanaf januari zijn mooie gele
bloemen met gekreukelde, lintvormige kroonblaadjes.

3. Koortsstruik, Garrya elliptica (Koortsstruikfamilie)

De mannelijke bloempjes zijn verenigd in hangende, in de
wind zwierende katjes, die zo hun pollen verspreiden.

4. Gunn's Eucalyptus, Eucalyptus gunnii (Myrtefamilie)
Een van de weinige soorten die bij ons min of meer
winterhard zijn, en vaak in de loop van de winter beginnen

te bloeien.

5. Rood Peperboompje, Daphne mezereum
(Peperboompjesfamilie)

Struikje met prachtige paarsrode bloemen en een zwaar
parfum.

7. Sneeuwklokje, Galanthus nivalis (Narcissenfamilie)

Bekende tuinplant, die geregeld doorheen de sneecuw
groeit, en meteen tot bloei komt.
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Winterbloei

8. Winterjasmijn, Jasminum nudiflorum (Olijfboomfamilie)

Een klassieker, die in uw tuin eigenlijk niet mag ontbreken.
Deze bloeit de hele winter door, zonder bladeren, vandaar
haar naam " nudiflorum " (= naaktbloeier).

9. Schijnhulst, Osmanthus heterophyllus (Olijfboomfamilie)

De geslachtsnaam Osmanthus betekent " geurige bloem ",
en heterophyllus is zoveel als " met verschillend gevormde
bladeren ", een bijzonder passende naam...

10. Aardbeiboom, Arbutus unedo (Heidekruidfamilie)

Een bekende struik uit het Middellands Zeegebied, die bij
ons min of meer winterhard is, en merkwaardig bloeit in de
vroege winter.

11. Speenkruid, Ficaria verna (Boterbloemfamilie)

De glimmend groene blaadjes beginnen in december op te
duiken, en de gele bloempjes kan u komen zien meestal
vanal januari.

12. Stinkend Nieskruid, Helleborus foetidus
(Boterbloemfamilie)

Deze plant verspreidt na wrijven of kneuzen inderdaad een
onaangename geur. De bloemen zijn wel groot, maar
groenig en daardoor niet zo opvallend; toch zijn ze mooi
gebouwd.

13. Paars Nieskruid, Helleborus purpurascens
(Boterbloemfamilie)

Lijkt op de vorige soort, maar de bloemen zijn meer

opvallend gekleurd, en het kontrast tussen bloemdek en
meeldraden is opmerkelijk.
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Winterbloei

15. Viburnum farreri (Kamperfoelicfamilie)

Deze struik bloeit de hele winter door, zonder bladeren,
maar de rose bloempjes kompenseren veel door hun
aangenaam zoete typische wintergeur.

16. Viburnum tinus (Kamperfoeliefamilie)

In tegenstelling tot de vorige soort, behoudt deze zijn
leerachtige bladeren gedurende de hele winter. De jonge
bloempjes zijn wit, maar verkleuren snel tot diep rose. De
geur is minder sterk dan bij de vorige soort.
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Wintergroen

Doorheen de kale struiken en bomen bemerken we in de tuin
verspreid een ruime collectie bladhoudende planten. Een
nadere kennismaking met dat hoopgevend groen brengen we
even in kaart.

17. Rhododendron-border

Rodo's en Azalea's met tal van bladgrootten en texturen
worden aangevuld met glanzend groen van Camellia's, de
kleinbloemige Pieris-soorten, en stekelige Jeneverbes-
soorten. Bemerk de reeds aanwezige bloemknoppen !

18. Arboretum

Vooral de naaldvormige bladeren van Ceder, Den,
Zilverspar, Hemlockspar, Fijnspar, e.a.m. trotseren er de
koude. Tapijten van Smeerwortel, Maagdenpalm,
Epimedium, en nog andere houden hun voeten warm.

19. Rotstuin

Een groot deel van deze miniatuurplanten houdt het hoofd
"koel en boven water" : kussentjes en dekens van
Kogelbloem, Steenbreck, Scheefkelk en Anjers, en een
moeilijk te catalogeren Ephedra, soms geplaatst aan de voet
van een bochtig gewrongen sparretje.

20. Medicinale tuin
Deze biedt bovengronds materiaal met de prachtig bloeicnde

Rozemarijn, Tijmsoorten, het vlezige Lepelblad, en het
onmisbare Palmboompje (Buxus).
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Wintergroen

Systematiek Dicotylen
Deze afdeling blijft ingekleurd door o.a. volgende families :

21. Zuurbesfamilie : met diverse groeivormen.

22. Steenbreekfamilie : met bladformaten gaande van reuze-
schoenzolen tot puntafdrukjes van een naaldhak.

23. Strandkruidfamilie : met opvallend zodevormende
Armeria-soorten.

24. Heidekruidfamilie : hier zijn er volop wintergroene en
zells winterbloeiende soorten, met o.a. Bezemdopheide,
Aardbeiboom.

25. Theefamilie : deze familie staat vlakbij de vorige, en bevat
op één na uitsluitend wintergroene vertegenwoordigers.

26. Olijfboomfamilie : ook deze familie bevat een niet gering
aanlal wintergroene soorten, zoals de Schijnhulst, en
Phillyrea.

Systematiek Monocotylen

27. Grassenfamilie : hier ritselen en wuiven de enkele
winterharde bamboesoorten...

28. Leliefamilie : de wat zonderlinge geslachten Muisdoorn
(Ruscus) en Smilax houden vol met hun agressieve stekels
en hard leerachtig "blad", net als vlakbij Yucca gloriosa.

29. De mediterrane afdeling
biedt met zijn beschutte ligging plaats aan de créme de la
créme, met Magnolia grandiflora, Viburnum tinus, Myrtus
communis, Laurier, Echte Cypres, en soortgelijk edel
groen.
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Kopersleed

Ingrid VERDEGEM
Duffelstraat 12, 9890 Gavere

Wie een tuin aanlegt, toont daarmee (on)bewust een stukje
persoonlijkheid.

Er zijn de propere mensen die resoluut voor een gazon kiezen
omdat ze die lekker kort kunnen houden.

En dan de landschappers die sterke, ziektevrije planten (laten)
organizeren in een duur (en vaak mooi) prestigeproject.

Of de trendgevoeligen die (momenteel) de zaak volstoppen met
potten en meubelen.

En dan heb je de priegelaars, waartoe ondergetekende met
overgave behoort, die allerlei zeldzaams utitproberen en
koesteren, die (letterlijk) van hun tuin genieten op de knicén,
maar waarbij de totaalindruk eerder chaotisch te noemen is.
Voor deze laatste soort mensen is wel een heel bijzonder soort
kwelling voorbehouden : ze willen planten kopen op naam, en
ze verwachten dat er tevoorschijn komt wat op het label / pakje
beloofd werd.

En dat wil nou nét iets te vaak niet lukken, en dat is, alles wel
beschouwd, zonde van de tijd en van de centen. Zelfs als we het
verhaal beperken tot de laatste paar jaar is de lijst lang :

De roos "Duchesse de Montebello" bleek een "Dentelle de
Malines" te zijn, heel vervelend want, hoewel ook mooi, tien
keer groeikrachtiger. Dubbele rose tulpen kwamen geel op.
Een voor wit gekochte Geranium atrosanguineum bloeit
virulent magenta, ditto Iris sibirica is gewoon geel. Zelfs bij
specialisten gekocht zaad doet de raarste dingen.

Wat kan toch de reden zijn ?

Bij op de markt gekochte bloembollen is (wellicht ?) de
verklaring eenvoudig. Wanneer men elke dag opnieuw de
bakken in- en uitlaadt, raken de losse foto's die bij de bollen
horen wel eens verwisseld. Tenminste dat is het excuus dat ik
zelf verzon, toen jaar na jaar de op de markt gekochte tulpen
rood en/of geel bloeiden, hoewel het papieren zakje voor mijn
ogen gevuld werd uit de zwarte of witte bak (ik hou niet van
gele bloemen, noem het een rare afwijking, en koop ze nooit,
behalve narcissen).

Maar wat te denken van bloembollen die in de supermarkt
voorverpakt werden aangeschaft ?
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De verpakking vermeldde duidelijk Narcissus "Tele-a-téle", een
vriendelijk en stevig bloemetje, maar bevatte een Narcissus
triandrus hybride. Op zich is dat een prachtige plant, cn nog
geurig ook. Helaas is in onze boomgaard deze schone
nutteloos, want daar regeren hele volksstammen slakken, en nict
zo'n kleintjes ook, en die grazen (geen overdrijving, daarover in
cen later artikel misschien meer) kuddegewijs alle triandrus-
hybriden al. Geen bloemen. Einde van het verhaal.
Bollen en planten gekocht bij postorder-bedrijven bleken
redelijk naamvast, dat mag gezegd worden.
De enige nuttige politick is m.i. klagen bij de leverancier, als dat
haalbaar is, want plantjesmensen kopen overal, gevoelig als ze
zijn voor impulsaankopen. Dat geklaag leidt tot een hele recks
amuzante anecdotes, want de verkopers laten zich natuurlijk niet
zomaar doen.
Ze zetten by. graag vraagtekens bij de geestesvermogens van de
klant. "Ja maar madammeke, ge hebt die bollen gekocht in
september, zijde gij wel zeker dat het zwarte waren ?"
Of : "Ik kocht een "Gloire de Dijon", en u hebt me een "Golden
Showers" geleverd". "Dat zijn toch alletwee gele rozen,
madam, en die "Golden Showers" bloeit ook nog de hele
zomer." Probeer dan maar uit te leggen dat je oude rozen
verzamelt, en dat het verschil tussen de zeemkleur van de ene en
het knalgeel van de andere nou net de grens tussen mooi en
afschuwelijk is.
Het mooiste wat ik ooit gehoord heb, ging over een levering
gladiolen (knaloranje i.p.v. wit), en dateert uit de vroege jaren
tachtig. (Men wordt verzocht er de lichtelijk neerbuigende
houding van de ervaren kweker-en-buitenmens tegenover het
toen nog jonge stadsmadammeke bij te denken).
"Natuurlijk, madammeke. Dat is normaal, de biekes dragen die
kleuren rond, ziet ge." Stadsmadammeke al door de zijuitgang.
En toch, ik blijf ervan overtuigd :
a) dat er teveel vreemde ecnden tussen de leveringen zitten, en
dat hoef je voor een auto ook niet te pikken, en
b) dat klagen, luid, duidelijk en herhaaldelijk (en voor dure
dingen zoals oude rozen zelfs schriftelijk) de enige
remedie blijft.
Het zou'me verbazen dat mijn ervaringen in deze uniek zouden
zijn. Graag ontving ik reacties van lezers, wie weet kunnen we
uw plezierige anecdotes publiceren, of u, via het lezersforum,
toch nog aan uw hartewensplant helpen.
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Jaarverslag 1995

Ferdinand COBBAUT
Willy Maststraat 51, 9032 Wondelgem

Beste vrienden en vriendinnen van de Plantentuin.

We zijn terug een burgerlijk jaar ouder geworden, en het is weer
tijd om even te bezinnen over wat we dit jaar zo allemaal gedaan
hebben.

We mogen opnieuw (al zeg ik het zell) met een grote voldoening
terugblikken op het voorbije jaar.
Het telde niet alleen 365 dagen, maar tijdens die periode heeft
onze vereniging weer het één en ander gedaan. Allereerst voor de
Plantentuin en ook voor de leden.

We organiseerden vanaf februari tot november elke eerste zondag
van de maand cen geleide wandeling in de Plantentuin, en soms
zelfs meer dan één.
Er waren tevens onze thematische wandelingen die veel Vrienden
en sympathisanten konden behagen. Zo hadden we :
2 april : "Het voorjaar”, door Harald Evrard
7 mei : "Het gebruik van kruiden in keuken en huis", door
Hilde Mottier
4 juni : "Kuipplanten voor buiten en in serre", door Roger
Laureyns
2 juli : "Waterplanten", door Peter Dewulf
18 juli : "Flora diabolica", door Chris De Permenticr
20 juli : "Bijbelse planten”, door Chris De Permenticr
6 augustus : "Klimplanten in tuin en serre", door Roger
Laureyns
3 september : "Een eerste botanische les", door Paul
Goetghebeur
1 oktober : "Paddestoelen”, door Cyrilla Gillis
5 november : "Het najaar”, door Harald Evrard

Onze rondleidingen tijdens de Gentse Feesten konden wecr meer
dan duizend bezockers naar de Plantentuin lokken. De
duizendsic bezoeker is naar goede gewoonte op ecn formele wijze
"in de blocmetjes " gezet.
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De cursussen dic we dit jaar organiseerden waren terug van de
bovenste plank.
Ikebana, door mevrouw Van den Heuvel
Bloemschikken voor Pasen, door Gilberte Comhaire
Kransen van droog materiaal, door Gilberte Combhaire

En dan de uitstappen. Elk jaar betekent dit een grote zorg voor
het bestuur om plaatsen en gebeurtenissen te vinden die onze
leden kunnen interesseren. Dit jaar zijn we er weer in geslaagd
om 7 uitstappen te organiseren die allen een goede afloop kenden.

Maandag 1 mei : wandeling te Leupegem, o.L.v. Cyrilla Gillis.
De traditionele 1 mei wandeling, ooit gestart door Karel Van
Vossem; was er dit jaar terug bij en zal zeker ook volgend jaar
niet ontbreken.

Zaterdag 20 mei : Cap Blanc-Nez, o.l.v. Cyrilla Gillis.

Bij deze uitstap van het voorseizoen gingen 56 vrienden van
reeds vroeg in de morgen op stap met de bus. Na enkele uurtjes
bussen kwamen we aan de Franse kust waar golven ons 0og
vulden. De uitleg van Cyrilla was zeer leerrijk en de
strandwandeling was deugddoend. De namiddag afdaling van
Cap Blanc-Nez was spectaculair. Zelfs de goudzoekers onder
ons konden hun hartje ophalen bij het aanschouwen van zoveel
moois.

Zaterdag 10 juni : vitstap naar de Kalevallei te Vinderhoute.
Tijdens deze voormiddag hebben we kunnen genieten van de
deskundige uitleg van onze gids ter plaatse, Peter Dewull. De
deelnemers hebben daar terug een stukje natuur leren kennen en
waarderen, en konden ter plaatse de gevolgen bekijken van een
eeuwenoude, kleinschalige interaktie tussen mens en natuur.

Zaterdag 17 juni : natuurtuin te Kiewit en Japanse tuin te Hasselt.
Deze dag trokken een veertigtal Vrienden per bus richling
Limburg. Prof. Hermy stond ons op te wachten in Kiewit waar
we cen duidelijke uvitleg kregen over de doelstellingen en de
wetenschappelijke waarde van de natuurtuin. Tevens kon ook
Prof. Van der Veken zich niet bedwingen om hier en daar nog
een woordje aan te vullen i.v.m. paddestoclen. In de namiddag
was de uitleg over de aanleg van de Japanse tuin zo boeiend dat
sommigen onder ons er zelfs het noorden en de tijd bij vergaten.
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Zaterdag 9 juli : bezock aan het plantenbedrijf Arts te Affligem.
Deze korte excursie naar het plantenbedrijf van de heer Arts was
voor de veranda- en serrebezitters onder ons een ware revelatic :
deze kweker toonde ons zijn collectie van ongewone kuipplanten.
Voor de geinteresseerden die niet aanwezig konden zijn, enige
haast is geboden, want onze Vriend uit Aalst zal binnen
afzienbare tijd ophouden met commerciéle aktiviteiten ...

Zondag 27 augustus : po€ziewandeling in het arboretum van
Kalmthout, en bezock aan de privetuin van de familie De Belder.
Een zestigtal vrienden kregen tijdens de voormiddag een
uiteenzetting over planten, niet zozeer wetenschappelijk maar
poétisch. Met zeer mooie en goed gezochte soms zelf gemaakte
gedichten wist Mevrouw Wouters onze harten te beroeren
waardoor we allen in een zeer goede stemming verkeerden. De
namiddag was een voortzetting van de voormiddag. Niet op
dezelfde plaats maar in de privétuin van De Belder. Voor zover
we nog kunnen spreken van een tuin, en niet eerder landgoed,
park, reservaat, of beschermd natuurgebied. Een prachtige tuin,
met alles erop en eraan. Bossen, waterpartijen, dreven, ecn knus
huis en een uiterst gedreven gids die héééél veel weet en dat ook
allemaal wil vertellen.

Zaterdag 7 oktober : bezoek aan het compostbedrijf Jean Pain te
Londerzeel en de Nationale Plantentuin te Meise.

Deze uitstap in het najaar bracht cen twintigtal vrienden op de
been. Ze vermaakten zich in een comfortrijke bus en bezochten
het compostbedrijf. We zijn terug een stukje milieuvricndelijker
geworden en we hebben geleerd hoc we nu eigenlijk goed moeten
composteren. Tijdens de namiddag was het geleid bezock aan de
Nationale Plantentuin van Meise ecn ervaring die telkens weer de
moeite waard is om te beleven.

De jaarlijkse Algemene Vergadering op zaterdag 16 december
bracht het klassieke aantal leden bijeen, voor ecn overzicht van de
algewerkte aktiviteiten, een bijzonder boeiende voordracht over
risicoplanten door de specialist terzake, Prof. Marcel De Cleene,
dit alles gevolgd door een gezellige receptie, met uitreiking van
een prijsboek aan cen deelnemer van de Wisley-enquete.



De Plantentuin in de Ledeganckstraat stond ook niet stil, want
naast de reeds aangehaalde rondleidingen en cursussen heeft de
Plantentuin verschillende keren zijn deuren opengezet voor de
Plantcnmeeling & Plantenkeuring, op 4-5 maart, 3-4 juni, 2-3
septcmber, en 2-3 december.

De jaarlijkse opruimaktie in het voorjaar (zaterdag 11 maart) was
terug cen denderend succes. Veel vrienden kwamen een handje
toesteken. En zoals u gelezen heeflt in ons tijdschrift kon men
van de organisatie nict klagen.

Ook de plantenruildag was ook een volkstrekker. Zelfs iets te
veel. Het is soms moeilijk om een grens te trekken Lussen
verkopers en Vrienden van de Plantentuin. Voor het volgend jaar
is nu reeds een werkgroep opgestart die deze problemen eens en
voor goed uit de Plantentuin (of was het : de wereld) zal helpen.

We mogen natuurlijk ook onze redacteur dit jaar niet vergeten in
de bloemetjes te zetten. We moeten hem op z'n minst feliciteren
om terug 4 hooggekwalificeerde tijdschriften van de pers te laten
lopen. (Nvdr : mijn beste dank voor deze bloemetjes !)

Er werden in de Plantentuin ook diverse tentoonstellingen
georganiseerd (waarvan melding in de voorbije jaargang).

Eén ervan kreeg onze bijzondere aandacht en medewerking, met
name de Paddestoelententoonstelling die terug heel veel scholen
onze Plantentuin liet bezoeken. En niet te vergeten : een ploegje
entoesiaste paddestoelenliefhebbers hebben dit jaar een oude,
verloren gegane traditie weer in eer hersteld : gastronomisch
gebruik van deze herfstprodukten. Vrienden aller streken, komt
dit proeven !!!

En ecn vereniging kan natuurlijk niet draaien zonder haar leden.
Dit jaar telde onze vereniging 548 leden, waarvan 426 gewone
leden, 99 steunende leden en 23 beschermende leden. Voor alle
bijdragen, en de anonieme giften, zijn we iedereen zeer dankbaar.

Tenslotte mag evenmin onvermeld worden gelaten de belangrijke
steun die de Plantentuin ontvangt van de provincie Oost-
Vlaanderen, onder de vorm van het loon van een tuinier. Het
Bestuur en de Vrienden van de Plantentuin waarderen (en zeerste
deze bijdrage die essentieel is voor het voortbestaan van de
Plantentuin.
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LEDENEVOLUTIE
VRIENDEN VAN DE PLANTENTUIN

totaal gewoon bescherm steun
1981 215 215 0 0
1982 101 101 0 0
1983 329 329 0 0
1984 321 320 1 0
1985 541 531 10 0
1986 639 627 11 1
1987 635 611 21 3
1988 562 539 18 5
1989 466 428 30 8
1990 466 415 39 12
1991 504 431 63 10
1992 555 462 78 15
1993 539 425 89 25
1994 557 418 115 24
1995 548 426 99 23
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Bescherm- en steunleden 1995

Mevr. M. Acke, 9940 Evergem

Mevr. Y. Alzado, 9000 Gent

De H. K. Bassez, 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem)
De H. & Mevr. Biebauw - Cools, 9000 Gent

De H. J. Biot, 9000 Gent

De H. L. Blontrock, 8904 Boezinge

Mevr. M. Borms, 9991 Adegem

Mevr. G. Brouckacrt, 8870 Izegem

Mevr. A. Buysse, 9050 Ledeberg (Gent)

De H. J. Buytaert, 9100 Sint-Niklaas

De H. K. Camelbeke, 8501 Heule (Kortrijk)

Prof. H. Claessens, 9000 Gent

De H. H. Claeys, 9050 Ledeberg (Gent)

Mevr. C. Claus, 9032 Wondclgem

Mevr. L. Cocquyt, 9052 Zwijnaarde (Genl)

De H. J. Corne, 9900 Ecklo

De H. Cornelis, 9050 Ledeberg (Gent)

De H. D. Cousaert, 9000 Gent

Dec H. & Mevr. Crombez - Mol, 8650 Houthulst (Merksem)
Mevr. C. D'haencns, 9660 Brakel

De H. W. D'Haeze, 9030 Mariakerke (Gent)

De H. K. De Baets, 9900 Eeklo

De H. & Mevr. De Bisschop, 9030 Mariakerke (Gent)
De H. & Mevr. Deblacre - Dekoninck, 9050 Gentbrugge (Gent)
Mevr. De Block, 9860 Scheldewindcke (Oosterzele)
De H. J. De Boever, 9850 Vosselare (Nevele)

De H. & Mevr. Debruyne - Tack, 8800 Roeselare

De H. & Mevr. De Clercq - Vlaminck, 9230 Wetteren
De H. G. Decordier, 9000 Gent

Mevr. S. De Graeve, 9920 Lovendegem

Mevr. F. De Haeck, 9932 Ronscle

Prof. D. De Keukeleire, 9090 Melle

De H. & Mevr. De Maertclaere - De Somer, 9032 Wondelgem
Mevr. S. De Mey, 9042 Sint-Kruis-Winkel

Mevr. A. De Meyer, 9070 Heusden (Destelbergen)
De H. G. De Mil, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)

De H. E. De Regge, 9000 Gent

Mevr. G. Desmet, 9000 Gent

Mevr. K. De Sonville, 9032 Wondelgem
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Mevr. A. De Tavernier, 9000 Gent

Mevr. B. De Vetter, 9840 Zevergem (De Pintc)

De H. & Mevr. Devreker, 9800 Sint-Martens-Leerne (Deinze)
Mevr. D. De Wacele, 9000 Gent

De H. E. De Wever, 9968 Bassevelde (Assenede)
Mevr. E. De Wilde, 1060 Brussel 6

Mevr. J. De Wilde, 9860 Qosterzele

Mevr. E. Dewulf, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
De H. D. Duytschaever, 9840 De Pinte

Mevr. L. Everaert, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
De H. & Mevr. Fritsch - Haerens, 9000 Gent
Mevr. T. Gabril, 9000 Gent

De H. & Mevr. Geens - Crauwels, 9930 Zomergem
De H. L. Geiregat, 9000 Gent

De H. E. Geraert, 9040 Gent

Mevr. A. Godfrain, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Mevr. M. Goetghebeur - Dewitte, 8400 Oostende
Mevr. A.M. Goossens, 9200 Dendermonde

Mevr. G. Hamerlynck - Brooymans, 9000 Gent
De H. H. Harth, 9820 Merelbeke

De H. & Mevr. P. Heynderyckx - Delbecque, 9840 De Pinte
De H. A. Hulttert, 9830 Sint-Martens-Latem

De H. & Mevr. Keirse - De Loose, 8020 Oostkamp
De H. W. Keppens, 9000 Gent

Dr. 1. Kerremans, 9000 Gent

De H. A. Kesteleyn, 9000 Gent

L' Avenir Horticole, 9000 Gent

Mevr. M. L'Ecluse, 9000 Gent

Mevr. G. Labyn, 9000 Gent

Mevr. M.-H. Laga, 9830 Sint-Martens-Latem

De H. & Mevr. Lagrou - Duinslaeger, 9000 Gent
De H. E. Laroy, 9920 Lovendegem

De H. H. Leyseele, 9000 Gent

De H. & Mevr. Lootens - Jonckx, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Mevr. C. Marchal, 9000 Gent

Prof. em. J. Maton, 9790 Wortegem - Petegem

De H. E. Meeremans, 9800 Deinze

De H. Meersschaut, 9830 Sint-Martens-Latem
Mevr. M. Michielssen, 9921 Vinderhoute
Monumentenwacht Oost-Vlaandcren, 9000 Gent

De H. & Mevr. Monville - Devreese, 9000 Gent
Mevr. R. Mores, 9000 Gent
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De H. P. Mortier, 9030 Mariakerke (Gent)

Mevr. M.-A. Neirinckx, 9500 Aalst

Mevr. G. Nevejans, 9000 Gent

Mevr. L. Parmentier, 9000 Gent

Mevr. G. Quaghebeur, 9800 Deinze

De H. & Mevr. Quatacker - Gillis, 9052 Zwijnaarde (Gent)
Mevr. V. Rens, 9000 Gent

De H. L. Roels, 9220 Hamme

De H. Dr. E. Ronse, 9000 Gent

Mevr. F. Ronse, 9050 Gentbrugge

De H. & Mevr. Saey - Martens, 9041 Oostakker (Gent)
Dc H. C. Scheiris, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)

Prof. P. Schmidt, 9000 Gent

Mevr. K. Steel, 9000 Gent

De H. M. Suffys, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)

De H. W. Termonia, 9600 Ronse

De H. G. Thienpont, 9810 Eke (De Pinte)

De H. & Mevr. Tuytte - Dhondt, 9000 Gent

De H. R. Van Belle, 9840 De Pinte

De H. S. Van Coppenolle, 9060 Zelzate

Prof. W. Van Cotthem, 9080 Lochristi

Mevr. F. Vanden Bossche - Stuer, 9031 Drongen

De H. J. Vandenbulcke, 9000 Gent

De H. J. Vandendriessche, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Mevr. M. Van der Straeten, 9070 Heusden

Prof. Dr. P. Van der Veken, 9052 Zwijnaarde

De H. & Mevr. Van de Weghe - Collin, 9000 Gent

De H. G. Van de Woestyne, 9000 Gent

Mevr. R. Van Heuveln, 9000 Gent

De H. G. Vanhoutte - Roels, 9290 Overmere

Dr. E. Van Oostende, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
Mevr. J. Van Outryve, 9032 Wondelgem (Gent)

De H. & Mevr. Van Paemele - D'Hooge, 9940 Evergem
De H. L. Vercammen, 9052 Zwijnaarde

Mevr. H. Vermeesch, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Mevr. J. Verraes, 9270 Kalken (Laarne)

Mevr. L. Verschaeve, 9520 Sint-Lievens-Houtem
Mevr. J. Versmessen, 9700 Oudenaarde

De H. & Mevr. Vervaet-Verdonck, 9040 Sint-Amandsberg
De H. R. Willems, 9800 Petegem (Deinze)

De H. & Mevr. Ylen, 9000 Gent



Deze lange lijst toont aan dat veel Genlenaars en omwonenden
overtuigd zijn van de grote waarde die in deze Plantentuin
besloten ligt.

Deze botanische schatkamer biedt een buitengewone selektie van
juweeltjes aan de oplettende bezocker, een oase van rust en
groen, een harmonie van kleuren, een zoekplaatje met tal van
halfverborgen schoonheden.

Ze liggen ook op uw ontdekking te wachten !

De redakteur hoopt dat in deze lijst geen storende fouten zijn
geslopen, maar als ondanks onze voorzorgen toch een en ander
verkeerd zou zijn weergegeven, dan is een kattebelletje van uw
kant (met verbetering) van harte welkom...

Uw financiéle en morele steun aan de vereniging wordt bijzonder
en van harte gewaardeerd. En u weet, uw financiéle bijdrage
komt rechtstreeks en onrechtstreeks de Plantentuin ten goede :

- door enkele aankopen voor de Plantentuin, die de vereniging elk
Jjaar op zich wil nemen,

- door daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken bij de
organisatie van het praktisch werk in de Plantentuin,

- door de aktiviteiten die hier doorgaan meer bekend te maken bij
de leden en verder naar het grote publick.

Nogmaals, in naam van de Plantentuin : onze beste dank !
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Lenteschoonmaak in de Plantentuin

Op zaterdag 30 maart willen we onze leden andermaal oproepen
voor cen werkdag in de tuin. Vorig jaar werd hel een gréot (en
bijzonder gezellig) succes met meer dan 20 paar helpende
handen, en zo hopen we het ook voor 1996.

We starten om 9u met de aktie, en na een middagpauze met soep
en koffie "van het huis" hervatten we om 14u (gelieve zelf de
rest van een lunch mee te brengen).

Er zijn uiteenlopende werkzaamheden voor alle leeftijden, voor
fijne vingers, en voor brute kracht. Mogen we u vragen z0
mogelijk uw eigen tuingeriel mee te brengen (spade, spitvork,
hark, snoeischaar), bij grote opkomst zitten we gauw door onze
voorraad.

Afspraak dus voor een hopelijk zonnige dag (zoals we dat bijna
elk jaar hebben gehad).




Plantenruildag

De lenteruildag 1996 hebben we gepland op zondag 14 april.
Alle vrienden en sympatisanten nodigen we van harte uit op deze
gratis ruilbeurs.

Meer preciese gegevens in verband met de inschrijving, de plaats
van het gebeuren, de voorwaarden tot deelname, enz. worden nu
besproken en opgesteld door een kleine werkgroep, en zullen in
het maartnummer worden uiteengezet.

Standhouder

Wie een stand wenst, dient wel lid te zijn van De Vrienden van de
Plantentuin, en kan hiervoor het inschrijvingsformulier (dat in het
maartnummer zal worden opgenomen) invullen en ons
overmaken. We reserveren dan een plaats met tafels en stoclen.
Plantenmateriaal in al zijn vormen is welkom, evenals klcin
bijhorend gerief (potten, bloemschikgerief, edm).

Bezoekers

De toegang is gratis, en u kan zelf ook wat klein ruilmateriaal
meebrengen.
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Lezersforum

Wij herdenken ...

Andermaal is onze zeer vertrouwde vriendenkring door een
droevig verlies getroffen. Heel onverwacht overleed op maandag
18 september 1995 Willy Lens, op elf dagen na 73 jaar
geworden.

" Hij was een grote kracht
in al ons wel en wee,
nooit heeft hij er over nagedacht,
hij dacht niet na - hij dee. "
(Toon Hermans)

Zo stond het bovenaan zijn overlijdensbericht, dat in zijn ruime
vriendenkring grote verslagenheid veroorzaakte.

Zijn grote belangstelling voor de natuur en zijn diep ingeboren
dienstvaardigheid dreven hem om, zolang zijn gezondheid het
toeliet, ook bij de Vrienden van de Plantentuin een helpende hand
te reiken.

De begrafenis in de Sint-Jacobskerk te Gent, op zalerdag 23
seplember, werd bijgewoond door talrijke vrienden uit de
werknemersgemeenschappen, kulturele kringen, en verscheidene
natuurverenigingen.

Dankbaar om de vele goede herinneringen, de vriendschap, de
ervaren genegenheid en de dienstvaardigheid, herdenken we hier
die nobele vriend, en hernieuwen aan Paula Priem, zijn
echigenote, en aan hun kinderen, onze deelneming in hun rouw.

(J Vdb)




De Plantentuin in uw etalage !

Dit berichtje is vooral bedoeld voor leden met een handelszaak,
die hun etalage willen inrichten met onze Plantentuin als tema, en
meer bepaald met de diverse tentoonstellingen van het lopende
jaar.

De firma Accento (Bergenkruislaan 10, 9070 Destelbergen, tel.
228 01 77, met als partners onze leden Dirk Vandenberghe en
Rob Verspeeten) is bereid om GRATIS uw etalage in te kleden
met als tema een van de komende tentoonstellingen, of de
Plantentuin in het algemeen.
Als u een tematisch onderwerp verkiest, dan zouden we u
voorstellen om 3 tot 2 weken voor een van de volgende
aktiviteiten uw etalage te laten versieren

- 27 april - 5 mei : Orchideeén

- 15mei - 15 juni : tropisch regenwoud

- juli - september : perkplanten (buiten)

- 28 september - 4 oktober : paddestoelen

Voor alle nuttige informatie, neem kontakt op met een van de
bovenvermelde personen, op het bijhorende telefoonnummer.
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